
MARANATHA!

Amos 5:18-20

Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis
is hij, en geen licht! Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij
komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! Duisternis zal immers de

dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.



…is dat niet speculatie ten top?

Spreken over de eindtijd…

…is juist dé opdracht voor deze tijd!
Spreken over de eindtijd…

NÚ SPREKEN
OVER

DE EINDTIJD??

...DE GEEST EN DE
BRUID ZEGGEN: KOM!

INTRO

De hierboven geciteerde woorden uit allereerst Openbaring 22:17a en komend uit de mond van Jezus
(vgl. vers 16) hebben een stellige geladenheid. Dat wil zeggen, ze zijn door Jezus zelf uitgesproken in
en met volle overtuiging, en daarom laten ze geen enkele ruimte voor twijfel. Niet voor niets hebben de
vertalers de geciteerde woorden dan ook voorzien van een uitroepteken.
Dus, je zou mogen verwachten dat de bruid, de gemeente van Jezus Christus, ongeacht welke
denominatie, met de Geest deze woorden proclamerend belijdt en naspreekt en… als zodanig daaruit
leeft. Dit helemaal, kijkend naar het geciteerde slot van vers 10 uit Openbaring 19, waar een engel
aangeeft dat het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is, wat betekent, dat Jezus centraal
staat in ook de geciteerde uitroep van de Geest en de bruid samen. Maar… klopt dit met de
werkelijkheid van vandaag?

Durven we hier ten aanzien van ons persoonlijke leven eerlijk zijn en vervolgens samen als gemeente?
Leef ik  in verwachting - advent en leeft de gemeente in verwachting - advent? En dat ‘in verwachting
leven’ dan zoals in Openbaring 22:17a uitgedrukt, met een stelligheid die geen twijfel kent? Staat
Jezus zó centraal in mijn bestaan en vervolgens van ons samen als gemeente, dat we proclamerend
leven naar zijn wederkomst? Is ‘Kom Here Jezus, Maranatha’, ons persoonlijk dagelijks getuigenis en
gebed en dat van de gemeente?

…is dat niet een complotdenken?
Spreken over de eindtijd…

…is juist nú een absolute must!
Spreken over de eindtijd…

OF

Openb. 22:17

Openb. 19:10



Over de tijd tot nu…

Vanaf begin jaren zeventig tot in de jaren negentig speelden de begrippen ‘eindtijd’ en
‘wederkomst’ in menig christenenleven voor het laatst een uitermate beduidende rol. Van grote
invloed daarop was Hal Lindsey met allereerst zijn boek De Planeet Die Aarde Heette…, een
boek dat niet alleen in Amerika een groot succes was, maar ook in ons land een bestseller
werd en het denken en bovenal verwachten van menig gelovige in sterke mate bepaalde. Het
was vrij vlot daarop dat de ‘wederkomstfims’ ‘Als Een Dief In De Nacht’ en ‘Naderend Onweer’
verschenen. Het waren vervolgens Tim LaHaye&Jerry B. Jenkins die met hun boeken onder de
noemer ‘Left Behind’ en de daarop onder diezelfde noemer verschijnende films het
verwachtingsvuur nog weer even hebben weten aan te blazen. Maar geleidelijk aan doofde dan
het vuur weer, en kwam de klemtoon al meer te liggen op een fenomeen als de Toronto
Blessing en de daaruit voortkomende ‘bedieningen’, ‘stromingen’ en ‘golven’, waarbij het
accent van de eindtijd en wederkomt werd verlegd naar tekenen en wonderen, soaken,
luisterend bidden en leren profeteren etc. en de gedachte post vatte dat wij zelf, wilde de Heer terugkomen,
het Koninkrijk zouden moeten verwezenlijken - de Kingdom Now beweging.
De invloed van deze bedieningen, stromingen en golven werkte op Bijbels te bevragen wijze (klik HIER) tot
binnen de kerkmuren door in bewegingen als New Wine en het Evangelisch Werkverband.

We schrijven 23 oktober 2021 en dan, tijdens de Landelijke samenkomst van Terugkeer, klinkt vanuit het
Evangelisch werkverband uit de mond van de directeur, ds. Hans Maat, de door hem van de Heer
ontvangen oproep om aandacht te geven aan en te vragen voor de wederkomst van Jezus, een gebeuren
dat volgens ds. Maat niet lang op zich zal laten wachten (klik HIER)! Hij refereert in die oproep aan de
intussen spraakmakende boodschap van ds. P.J. Visser uit Rotterdam (klik HIER), een boodschap die, wie
deze beluistert, als recht uit zijn hart komend gekwalificeerd mag worden en die landelijk vooral kritisch
onder de loep is genomen, uiteindelijk daarin resulterend, dat ds. Visser, meer dan waarschijnlijk onder
druk van het IZB, de boodschap feitelijk ‘terugtrekt’ - retour afzender?
Mensen waarvan je het qua ‘geestelijke ligging’ zeker niet zou verwachten, richten hun giftige pijlen op de
predikant en zoals even daarvoor al en nu opnieuw op een Jaap Dieleman die al in het begin van de
coronatijd het gewaagd had de pandemie te linken aan ‘tekenen van de tijd’ in een deur aan deur
verspreide, appelerende krant en nu in een nieuwe folder. Dan te bedenken dat sommige van de schutters
aanvankelijk zelf uitblonken in het aanhangen en verkondigen van de wederkomstgedachten. Wel heel
gemakkelijk werd zelfs vanuit christelijke hoek in deze gesproken over complottheorieën.
Het roept de vraag op: durft u nog spreken over de wederkomst en samen te stemmen met de Geest van
God in de roep: Kom?

En dan concreet onze tijd, vandaag

Hebben al die christelijke stemmen (op kerkelijk en zelfs politiek terrein) - waarvan sommige met een zeker
aanzien en (tenminste vermeende) status - gelijk, dat een spreken nu en een concreet verwijzen naar de
eindtijd en de naderende wederkomst in relatie tot onze/de, door de covid-19 pandemie gekenmerkte tijd
niet kan en mag, ongepast en tenminste riskant is en sowieso speculatief? Het lijkt me in het licht van het
uitroepteken achter de op zich (zie boven) als stellig te kwalificeren woorden van Jezus zelf in Openbaring
22:17a absoluut van niet!
En dat zeker niet wanneer Hij, de Here Jezus Christus, het onderwerp van sowieso Gods boodschap is
(Openb.19:10), dat is dus: de Persoon (God zelf!) die is, die was en… die komt!

Vergeten we niet dat Jezus zelf, voor wat betreft zijn wederkomst, aanmaant tot waakzaamheid! En dat de
engelen de naar de hemel starende discipelen met de woorden ‘wat staat gij daar en ziet op naar de
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij
Hem ten hemel hebt zien varen’ aanvuren, om te gaan naar de bovenzaal in Jeruzalem en dat vanwege de
uitstorting, de komst van de Heilige Geest - de Geest van Christus, die de Geest van de profetie is, de
Geest zo nodig om het Woord te verstaan én… met het oog op de eindtijd te bewaren en uit te dragen.
En dan komen we terug bij de oproep van Jezus tot waakzaamheid bijvoorbeeld uitgesproken in de
gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden (Matt. 25:1-13), eindigend met: ‘Waakt dan
(onderstreping jgh), want gij weet de dag noch het uur’ en let dan beschaamd op het volgende: Terwijl de
bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in (Matt. 25:5). Hoe nodig dus de oproep tot
waakzaamheid!
Sprak Hij dan voor niets zijn rede over de laatste dingen? En spreekt Hij niet in die rede over pestilentie,
een begrip waaronder ook Covid-19 valt, zeker wanneer we het wereldwijd verwoestende en ontregelende
effect daarvan zien?

https://www.bijbels-perspectief.nl/Publication3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oU9nj1WmkA0
https://www.youtube.com/watch?v=usT8T0H9eGs&t=5296s
https://www.youtube.com/watch?v=7s9PZwIP6TY


Bijbels data

Vooraf moet worden gesteld dat de Bijbelse profetie concreet en accuraat is en dat, terwijl de profeet zelf
de betekenis van de boodschap die hij van God kreeg om door te geven niet direct vatte.
Hoe sprekend zijn in deze de woorden die Petrus schrijft als hij spreekt over ‘de hoop’ = Christus
wederkomst en alles wat dat inhoudt: Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van
de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de
Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou
komen, en van al de heerlijkheid daarna (1 Petr. 1:10,11). Juist bij dat laatste, het getuigenis aangaande
al het lijden van Christus, springen binnen de profetie de concrete en accurate details onmiddellijk in het
oog (vgl. de woorden van Jezus in Luc. 24:44). Lees bijvoorbeeld de volgende verzen van Psalm 22:2, 8, 9,
19. Hoe gedetailleerd! En wat te denken van de dertig zilverlingen voor het verraad van Judas in Zacharia
11:13 en het daar tegelijk spreken over het veld van de pottenbakker. Maar let ook op de aankondiging van
de geboorte van Jezus en spreken over de maagd (Jes. 7:14) en het exact noemen van Bethlehem door de
profeet Micha (Micha 5:1) enz. enz.

Kortom, net als voor heel de Schrift, is het goed om wat er staat letterlijk te nemen.
Dat geldt zeker ten aanzien van wat Jezus onder de noemer tekenen van de tijd opsomt, waarbij opvalt dat
een nuchter zijn naast waakzaamheid geboden is. Niet voor niets dat Hij waarschuwt om niet achter alles
en iedereen aan te rennen: ‘…zie hier…, zie daar… Gaat er niet heen, en loopt het niet na’ (Luc. 17:23).

In het kader van de eindtijd spreekt Jezus over oorlogen en geruchten van oorlogen, volken en koninkrijken
die tegen elkaar opstaan, aardbevingen, pestziekten en hongersnoden en vreselijke dingen nu hier en dan
daar. Hij geeft daarbij aan ‘[d]at moet geschieden, maar is het einde nog niet, dat heet het begin van de
weeën’(Matt. 24, Marc.13, Luc. 17, 21).
Dat laatste begrip weeën verwijst naar de weeën van een zwangere vrouw (1 Thess. 5:3). Het kenmerkende
van weeën is, dat ze elkaar vaker en heftiger gaan opvolgen, in de werkelijkheid kan het zelfs uitlopen op
een weeënstorm.

En elk wedergeboren en met Gods Geest vervuld christen weet, dan wel kan weten, dat spreken over de
wederkomst van Christus onherroepelijk inhoudt dat er gerekend moet worden met niet alleen de tekenen
van de tijd, maar ook met de aangekondigde antichrist, die zich als menselijk persoon zal manifesteren
met bovennatuurlijke krachten en uitingen.
En laat het nu Jezus zelf zijn, die Johannes op Patmos het visioen liet zien van het beest uit de aarde en
Johannes de aanmoedigende woorden doet doorgeven:  ‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene
het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig’.

Met andere woorden, als zich de tekenen van de tijd vervullen, dan valt het onder de oproep
‘waakzaamheid’ de ogen open te hebben voor de komst van de antichrist.
Dat dit een oprecht voor God met een hanteren van de Bijbel speculeren kan inhouden, moet als
logisch worden beschouwd, dat ligt in het werkwoord ‘berekenen’ besloten.
Het is Michaël, die aan Daniël de volgende opmerkelijke woorden spreekt: ‘Maar gij, Daniël,
houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen,
en de kennis zal vermeerderen’ (Dan. 12:4 - onderstreping van jgh) en ‘Ga heen, Daniël, want
deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd’ (Dan. 12:9 - onderstreping jgh).
Het was mee om deze reden dat de Maranatha beweging, onder andere onder leiding van
Johannes de Heer, aanmoedigde de krant naast de Bijbel te leggen.
Kortom, waar maakte b.v. een ds. Visser een fout?

Laat je dus in het leggen van de Bijbel naast deze tijd niet afschrikken door die christenen die
moeite hebben het Woord te verstaan maar je toch wat graag de les willen lezen!
Hoor in het boek Openbaring zeggen: En zie, Ik  kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van
dit boek bewaart (Openb. 22:7 – onderstreping jgh)! Dat alles nadrukkelijk onder de waarschuwing niet toe
te voegen en niet af te doen aan de woorden van dit boek (Openb. 22:18, 19), terwijl onderstreept moet
worden wat in het allereerste hoofdstuk van dit boek aanmoedigend staat opgetekend: Zalig hij, die
voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin
geschreven staat, want de tijd is nabij (Openb. 1:3).
Is de tijd nabij?

Ds. P.J. Visser



Is dit niet wat in onze dagen valt waar te nemen als het gaat om aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en
diverse natuurrampen. Was het aanvankelijk zo af en toe, nu is het soms zelfs dagelijks dat we met dit

soort zaken geconfronteerd worden. We mogen vele extreme zaken toeschrijven aan
het klimaat, maar nog altijd is het God die de natuur regeert. Wie kent inmiddels de
beelden niet van dergelijke uitbarstingen in de natuur, al heeft het er de schijn van
dat er in de media steeds minder vaak melding van wordt gemaakt.
Jezus zegt nadrukkelijk dat dit nog maar het begin is en wijst dan op een zaak die
menigeen die bekend is met de wederkomstgedachte graag niet onder de noemer
verdrukking plaatst, laat staan onder ‘grote verdrukking’ waar een en ander volgens
Hem op uit gaat lopen: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukk ing en zij zullen u
doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil’, ‘[e]n dan

zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten (Matt. 24:9,10). Ook
Lucas 21 laat weten dat de christenen het niet gemakkelijk krijgen. Wat hier te denken van bijvoorbeeld
uitspraken als van een Francisco van Jole van Joop (BNNVARA – klik HIER)?
Hoe wordt er over de bewoners van de zogenoemde Biblebelt gesproken?

Laten we de volgende tekst hier eens bij noemen: En omdat de wetsverachting toeneemt,
zal de liefde van de meesten verk illen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal
behouden worden (Matt. 24:12,13). Is er ooit in de geschiedenis wereldwijd zo’n
toename geweest van wetteloosheid? Wetteloosheid betekent hier het een
opzettelijk en bewust met voeten treden van Gods Woord en geboden (in feite
het met voeten treden van het kruis). Dat speelt in het gegeven van het
gebruikmaken van foetussen voor de productie en het testen van de huidige
vaccins tot en met het gedogen en nota bene zelfs vanuit de kerken bijval geven aan door
de Bijbel als zonde omschreven ethische zaken die ieder weet te benoemen!
Luister met betrekking tot dit laatste naar wat Paulus namens God te melden heeft in Romeinen 1:18-32,
een gedeelte dat zeker past bij vandaag en begint met: Want toorn van God openbaart zich van de hemel
over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder
houden…
Waar denkt u dat het in de noodzaak van de wederkomst en dan met name de tekenen, schalen en
bazuinen anders omgaat? Ging het God in de tijd van Noach om het bouwen van een plezierboot? Of in de
tijd van Lot om een vuurwerkpartijtje?
Het ging om oordeel over de zondige handel en wandel van de mens.
En is het toevallig dat Jezus juist deze twee voorbeelden noemt, sprekend over de eindtijd? Kijk eens naar
de tijd van Noach en Lot waar zedeloosheid – wetsverachting, het verwerpen van God de boventoon voerde
en leg de situatie van toen naast die van nu en zoek de verschillen, of, moeten we spreken over
overeenkomsten?!
Professor Ridderbos plaats in zijn meesterwerk Paulus Romeinen 1 onder ‘oordeel’ en ‘eindtijd’!

Leidt niet juist vandaag de wetteloosheid tot verkilling van liefde? Hoe wordt op basis daarvan niks minder
dan tweedracht en haat aangewakkerd en dat nota bene allereerst door ‘prominenten’ via media en
praatprogramma’s. En hoe treurig dat de waarheid door diezelfde lieden in ongerechtigheid ten onder wordt
gehouden en dat list, leugen en bedrog zelfs op regeringsniveau niet wordt geschuwd.
De verdrukking wordt al meer voelbaar en zal volgens de woorden van Jezus nog vele malen erger worden,
ze wordt gewoon ‘groot’!
Wat wanneer hierbij ook nog eens het volgende gaat gebeuren:  En een broeder zal zijn broeder
overleveren ten dode en een vader zijn k ind; en k inderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood
brengen (Marc. 13:12) en: [z]ij zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen
dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen
schoonmoeder (Luc. 12:52b, 53). Bekijk eens de documentaire Vaccinatie Vetes (klik HIER).
Is dit alles niet de opmaat naar de grote verdrukk ing (Mattt. 24:21 - daar wordt gewezen op de
aanwezigheid ervan!)?
En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de
uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort (Matt. 24:22 - onderstreping jgh).

WEEST
WAAKZAAM

Hagelstenen met een
doorsnee van 16cm.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/laat-voor-ongevaccineerden-de-natuur-het-werk-doen
https://www.gids.tv/video/393189/vaccinatie-vetes-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending


Leg hiernaast eens de volgende woorden: En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees
behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen
ingekort (Marc. 13:20 - onderstreping jgh), deze tekst geeft aan dat ze van Gods wege al zijn ingekort,
daarom dat klinkt: En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het
einde, die zal behouden worden (Marc 13:13), en: en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil.
Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen (Luc. 21:17-
18). Neemt de haat tegen wat christen of christelijk heet niet geleidelijk toe, eerst subtiel en dan volop? Is
de start hier al niet gemaakt?

De angst die nu volgens velen wordt aangewakkerd rond het coronavirus is nog niets vergeleken met de
angst die in de eindtijd op een zeker ogenblik over de aarde zal komen: Jezus zegt dat op ‘de aarde
radeloze angst onder de volken’ zal komen ‘vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen
zullen wankelen’ (Lucas 21:25b,26). Welke dingen?
Wat te denken van Openbaring 9:15, waar gesproken wordt over de vier engelen, die tegen het uur en de
dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de
mensen te doden?
En hoe beangstigend is het in Openbaring 13 geschetste scenario, dat zeker associaties met de
ontwikkelingen nu oproept.
Ook Openbaring 18:23 verdient aandacht wanneer er daar in de grondtekst gesproken wordt over
‘pharmakeía’ dat vertaald is met ‘toverij’. Christianity Today meldde op 2 december j.l. dat dit begrip nu de
snelst groeiende bijbelzoekterm van 2021 op het internet is (klik HIER).
Hoewel er hier zeker gewaakt moet worden voor speculatie, is het begrip in relatie tot Babylon uiterst
opmerkelijk te noemen. Het is de verheerlijkte Jezus zelf die dit begrip plaatst bij de eindtijd en het als
zodanig een actuele lading geeft. Derek Prince heeft het begrip ooit gekoppeld aan ‘manipulatie’ (vgl. zijn
boek Vijanden die tegenover ons staan, Gideon, Hoornaar, 1997), en als toch iets in deze tijd een rol van
betekenis speelt, dan is het manipulatie en dat zeker als het gaat om vaccinatie. Als nu een oprecht
christen al zo gemakkelijk zonder nadenken en zoeken van God een op ethisch en medische en vooral al
Bijbelse gronden te bevragen vaccin laat zetten, hoe gemakkelijk kan er dan niet gegaan worden voor het
merkteken van het beest?

Zijn 2g en qr code de opmaat naar het merkteken van het
beest? Wie is het beest? Is er een relatie met de
zogenaamde Great Reset, of zoals nu genoemd the Great
Narrative?
En bij en in dit alles wat de wereld gaat overkomen, hebben
we nog niet eens specifiek gekeken naar wat Gods volk,
Israël, te wachten staat aan ellende, verdriet en… dood, het
volk dat zich openlijk en vrijwillig(?) heeft aangeboden aan
Pfizer voor het grootst mogelijk medisch experiment aller

tijden met welke gevolgen op korte of langere termijn?

Kortom, wanneer je je oprecht verdiept in wat de Bijbel profeteert en aangeeft rond de eindtijd en de
wederkomst, dan is er alle reden om de vraag van de titel van dit artikel te herhalen: Maranatha - durft u dit
nog te bidden, beseffend wat dit gebed voor de wederkomst oplevert aan donkerheid en verdriet?

En toch…

Voor wie zich christen noemt, weet dat dit gebed de Bijbelse opdracht is vanuit Gods troon! Zegt niet
Paulus: Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de
bek lagenswaardigste van alle mensen. (1 Cor. 15:19). Onze wandel is niet alleen in de hemelen, maar ook
onze toekomst: Want wíj zijn burgers van een rijk  in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus
als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk t
lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen (Filp.
3:20,21).
Daarom zou ons als christenen wat het begrijpen van en het handelen op de profetie aangaat dezelfde
drang moet kenmerken als destijds Daniël. Daniël las de profetische geschriften waaronder die van
Jeremia en daar las hij dat God had aangegeven, dat de ballingschap waarin hij verkeerde 70 jaar zou
duren (Jer. 25:11-12; 29:10). En wat deed hij? Hij ging op de knieën en sprak God op die belofte aan! En?
God vervulde de belofte!

Bid Jeruzalem
vrede toe

https://www.christianitytoday.com/news/2021/december/bible-gateway-search-covid-vaccine-debate-mask-sorcery.html


De Geest en de Bruid zeggen: Kom!

Het voorbeeld van Daniël betekent naar ons toe, dat naarmate we de tekenen der tijden vervuld zien
worden we er bij God op aan mogen dringen zijn belofte van de wederkomst, de komst van zijn Rijk, de
bruiloft van het Lam waar te maken. Vergeten we niet dat het laatste Bijbelboek veelbelovend ‘onthulling’
betekent.

Wat wij nodig hebben?

Een brandende lamp, het beeld binnen de Bijbel van Het Woord zelf, met Kerst vleesgeworden in Jezus
Christus, die zichzelf dan ook het Woord noemt en, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.
Na zijn opstanding en verschijning aan de discipelen gaf Jezus het volgende aan: Dit zijn mijn woorden, die
Ik  tot u sprak, toen Ik  nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de
profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften
begrepen (Luc.24: 44,45), geven we vooral acht op die laatste woorden: Toen opende Hij hun verstand,
zodat zij de Schriften begrepen.
Is het niet de Heilige Geest die we bij dit begrijpen nodig hebben?
Vandaar dat onze kruik vol met olie, beeld van de Heilige Geest, dient te zijn!
Bepaalt de wederkomst en vooral het verlangen naar Jezus Christus ons gebed?
Lees en onderzoek de profetie!
Laat vanaf vandaag elk gebed eindigen met: MARANATHA!
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie
wil, neme het water des levens om niet.

Drs. J.G. Hoekstra

Het beste moet nog komen

Klik op de afbeelding voor een muzikale bijdrage

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fBHcvJhc6Pk
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Klik op de afbeelding voor een muzikale bijdrage

Maleachi 4:1-3

De dag des Heren

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die
goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken –
zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die
mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar

vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen
vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal,

zegt de Here der heerscharen.

https://www.youtube.com/watch?v=NOtK13JyasQ

