
 

 

de Bergrede XXXV 

Aanhoudend bidden, zoeken en kloppen…   

 

 

*  intochtslied  187 (opw)  
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 76 
 
*  gebed om de Heilige Geest 
*  lied 239 
 
*  bijbellezingen:     N.T.  Luc. 11:1-13 
                                   2 Petr. 1:3-11 
*  lied 543     collecte 
 
*  preek n.a.v. Matt. 7:7-12 
  
*  gebed/voorbede 
*  slotlied 454:1 en 2                                              
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 454:3 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liederen uit opwekking (opw) en Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement. 



We mogen gerust zegen dat er praktisch geen christen zal zijn, die deze woorden van Jezus niet kent. 
Daarom durf ik dan ook te veronderstellen dat wij ze kennen, al was het al uit lied 40 van Opwekking, 
het laatste couplet: bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u 
opengaan - halleluja! Wat klinkt dat blij en vreugdevol in canon. Zulke beloften van de Heer spreken 
je altijd aan, al is het een andere zaak of je de vervulling ervan werkelijk ervaart…, of, is dat niet reëel 
om dat te stellen?  

In hoeverre kennen wij persoonlijk, samen, dit toch absoluut heerlijke woord als realiteit? 
Wat een bemoedigend deel in de bergrede! Want heus de Here Jezus meent wat Hij hier zegt, 
trouwens dat hadden we kunnen weten, want de Bijbel zelf getuigt van Hem dat in Hem alle beloften 
ja en amen zijn! 
Voor nu dieper op de werkelijkheid van dit woord qua vervulling in te gaan, is het goed om het even 
in zijn context , de omgeving waarin het staat, te bekijken. Want het zal dan namelijk duidelijk gaan 
worden, dat de vervulling van dit woord daar direct mee te maken heeft - het persoonlijk én samen 
ervaren ervan als waarachtige realiteit voor en in het leven van het kind van God. Zo op het 
allereerste gezicht zou je kunnen denken dat dit deel van de bergrede volkomen op zichzelf staat. 
Een soort van toevallige adempauze na, laten we maar heel eerlijk zijn vanuit de boodschap van 
vorige week geredeneerd, zware kost gevat in de verzen 1 tot en met 6 van ons teksthoofdstuk. 

Zo wordt er althans vak mee omgegaan, alsof het op zichzelf staat, hooguit, zoals in dat zojuist 
geciteerde lied 40 uit Opwekking gesuggereerd, blijkt, in relatie met hoofdstuk 6:25-34 van 
Mattheüs. Dat handelt over ‘bezorgdheid’ en de moodzaak onderstreept  ‘eerst het Koninkrijk van 
God te zoeken en God’s gerechtigheid’. Nu ligt díe relatie daar zeker, alleen, ze ligt er als zodanig 
concreter uitgewerkt met én toch in die ‘zware-kost-teksten’ die in de vorige boodschap als God’s 
Woord zijn verkondigd! Met andere woorden, ze staan in ieder geval niet op zichzelf deze verzen van 
ons tekstgedeelte nu en dat als een heerlijk breed uitgesponnen belofte, geladen aan liefde van God. 
Ze horen bij het zoeken van God’s Koninkrijk, dat wil zeggen: jouw woestijntocht als christen hier in 
dit leven, jouw op weg (op reis) zijn daar naar toe én het daarbij zoeken naar zijn gerechtigeheid. En 
kreeg niet juist dat laatste een stuk verduidelijking, dan wel tenminste aanscherping in Mattheüs 7:1-
6, te brengen onder de noemer: leven in de vreze van God. 

En laat ik dat nog maar even terughalen wat daaronder, zoals in de vorig preek aan deze vooraf 
aangegeven, verstaan moet worden volgens het Woord van God én een zaak bleek (blijkt) te zijn die 
we maar amper kennen! (Tussen haakjes nu al even opgemerkt: ligt niet dáár dé oorzaak van het 
praktisch niet als realiteit ervaren van de belofte van ‘gebedsverhoring’?) De vreze van God kenmerkt 
zich in het leven van elk oprecht wedergeboren kind van God – althans, dat veronderstelt/verwacht 
Gods Woord! - dat een dergelijk leven zich dagelijks bewust is van het Bijbelse gegeven, dat het voor 
de rechterstoel van God moet verschijnen om weg te dragen wat er in dat leven verricht is - hetzij 
goed of kwaad! En overal daar waar dat besef is - dat er, zoals we in de voorgaande preek hoorden, 
wás bij de oude heiligen (neem nieuwtestamentisch alleen maar eens een man als Paulus) - zal het 
‘gij geheel anders’ manifest worden! Daar zal het leven doordrenkt zijn ‘om alles om Christus wil 
schade te achten’! Daar zal de door Gods Geest bewerkte wetenschap helder en duidelijk zijn, dat al 
heb je in Christus - uit genade - alles ontvangen, de behoudenis bewerkt moet worden! En dat, zoals 
Paulus zegt in Filp.: met vreze en beven! 
Daar is men in die zin overtuigd van het gelijk van de Heilige Geest, die een Paulus in dit verband 
deed zeggen: ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook 
grijpen mocht… 



En dan, zagen we in de preek aan deze vooraf gaand, heb je jezelf gezien, zie je jezelf - kijk naar je 
eigen… balk! Het geestelijk tekort van je eigen leven. Het maar amper of zelfs helemaal niet weten 
om te gaan met wat Jezus noemde het heilige, paarlen…! 

Heb ik mezelf gezien? 
Hebben we, u, jij en ik, de moed gehad om met een waarachtig hart te bidden: doorgrond en ken 
mijn hart o Heer… Is het werkelijk tot een drukkend besef geworden, dat het van het allergrootste 
belang is te erkennen dat we door het vuur heen zullen gaan, a l l e m a a l? En dat, als ik bouw met 
hout, hooi en stro in plaats van met kostbaar gesteente, goud, zilver, alles zal zien verbranden? 
Laat dit eens goed tot ons doordringen!  
Het is God in zijn Woord die dit ons zegt!  
Als je van wat God hier zegt niet anders wordt, terwijl je weet dat jouw geestelijk leven gelijk is aan 
dat van een geestelijke pauper, dan speel je met vuur en dat in het Aangezicht van Hem die zegt: God 
laat niet met zich spotten. 

En zijn het nu niet juist die levens  (kijken we daarvoor maar opnieuw naar ons eigen leven) die ook 
niet werkelijk vertrouwd zijn met… bidden, helemaal met een bidden zoals Jezus dat hier 
uitschildert?! Een volhardend omgaan met God! 
Heel bewust plaatst Jezus zijn woorden over bidden hier, na zijn spreken over oordelen en voor het 
spreken over het ingaan in het Koninkrijk der hemelen… De poort is eng, de weg is smal! 
Wij mogen voor zijn gegeven poort een evangelische triomfboog van louter genade hebben 
opgericht en voor zijn weg een evangelische vierbaansweg propageren, zijn Woord over eng en smal 
blijven desalniettemin staan! En hoevelen botsen tegen de muur - ontdekken dat christen zijn héél 
wat anders is en méér is dan verkondigd. Hoeveel zijn als spookrijders op uiteindelijk de verkeerde 
weghelft terecht gekomen, menend goed te zitten 

Nogmaals, Jezus plaatst dit gedeelte over bidden bewust hier en geeft zó aan, dat de wijdverbreide 
stille gedachte, alsof God alles dus verhoort wat we maar bidden, niet direct de juiste gedachte is. 

Hij bedoelt, dat een ieder die zichzelf waarachtig in zijn Aangezicht (biddend) heeft ontdekt -
doorgrondt en het onmogelijke om te leven in en uit eigen kracht naar de door God dan in heel de 
bergrede aangereikte hemelse standaard, dat die mens toch de mogelijkheid van God uit aangereikt 
krijgt: bid erom, zoek ernaar, klop ervoor!  
De werkwoordstijden in het Griek hier gebruikt, onderstrepen het aspect, al eerder genoemd en ons 
allen zo vreemd, van volharden: bid voortdurend, zoekt aanhoudend, klopt niet aflatend!  
Allereerst duidt dit erop, dat het een zaak is die God zich wil laten afsmeken! Hij wil, zegt toch zijn 
Woord, gebeden zijn. Maar God weet, Hij is in Jezus immers mens geworden, hoe moeilijk het als 
mens is om in een door demonen bezette wereld naar zijn normen (zijn heilige wet) te leven, maar 
wie wil dat niet als hij het liefdevolle aangezicht in Jezus ontdekt heeft? Die zal naar Hem toevluchten 
om hulp! ‘’K sla d’ ogen naar ’t gebergte heen’… de berg Sion ver in het Noorden… vandaar is op de 
tocht naar het Koninkrijk Gods enkel hulp te verwachten! God maakt ons net zo afhankelijk van Hem 
als destijds Israël in de woestijn … en wat was het moeilijk om onder de wolk en de vuurkolom te 
leven. Wat is het moeilijk om je leven onvoorwaardelijk onder de leiding van de Heilige Geest te 
stellen! Het kost je IK! 
Het vraagt voortdurend opkijken en dan ontdekken, dat in het verlengde van de berg Sion de Here 
God zelf voorziet op… Golgotha! Daar alleen ligt de basis voor al het goede, het ontvangen van de 
Heilige Geest! (In een gesprek lang geleden op de EO over opwekking, toen de EO nog echt het 



evangelie, Gods Woord, ruimbaan gaf, wees een broeder terecht op het gegeven dat alleen Golgotha 
de basis voor opwekking kan zijn en vervolgens wees hij op het opmerkelijk verschijnsel, dat het 
maar enkelen zijn die dan echt willen… een rest! Daar, zei hij, werkt God mee! Horen wij, u, jij en ik 
daarbij?)  
 
De mij in het bezig zijn met de bergrede dierbaar geworden prediker en in de anglosaksische wereld 
vrij bekende dr. Martyn Lloyd-Jones zegt: we zullen nooit tot Christus vluchten als we niet onze 
werkelijke staat erkennen… wij zijn paupers! Ik wil daaraan toevoegen: we zullen nooit onze 
werkelijke staat erkennen, als die ons niet wordt voorgehouden…. en, Gods Geest overtuigt! 

Leef ik zoals het zou moeten? Naar Gods geboden en Woord? Nee? En wat doet je dat dan? Niets? 
Wees er dan van verzekerd, dat je straks zult schrikken als je voor Hem komt te staan - en wie zegt 
wanneer dat zal zijn? God wil ons allen voor Christus zonder vlek of Rimpel in alle delen, naar geest, 
naar ziel én naar lichaam omberispelijk bewaard zien, en in deze tekstwoorden van vanmorgen wijst 
Hij daartoe de weg… én dat als een absolute zekerheid. Daar is geen ruimte voor een ‘ja maar’! Wie 
waarachtig zijn leven wil verliezen, zal verhoring vinden! Die verlangt naar gebed - het middel van 
gemeenschap met Hem! Daarom dat ik durf te zeggen: de mate van je gebedsleven vertelt je de 
mate van je in Hem zijn! Van je verlangen naar Hem! Kenmerkt volhardend omgaan met Hem mijn 
leven…? Met andere woorden, is Hij werkelijk mijn leven? Zo niet, dan ben ik lauw! en zal de realiteit 
van dit woord je onbekend zijn. (En u weet wat de verheerlijkte Christus in Openbaring ten aanzien 
van lauw zijn zegt…!) 

Vanuit een en ander wordt ook duidelijk wat de Here Jezus bedoelt met de tijdsvormen die, zoals we 
zagen, aangaven: voortdurend bidden, aanhouden zoeken, niet aflatend kloppen, namelijk: dat je er 
met één keer bidden, zoeken en kloppen niet bent, maar dat je Hem in deze weg per dag absoluut 
nodig hebt! 

Er zullen onder ons vanmorgen vast zijn die de volgende ervaring kennen: je bent door God 
aangesproken in je diepste wezen en hebt van daaruit een frisse start gemaakt om uit die geestelijke 
rode cijfesr weg te komen. Aanvankelijk ging het goed. Maar op den duur bleek je voornemen vast te 
lopen… en u? Je zit als het ware neer bij je mislukking! Voor hoevelen is de eerste liefde, waarover 
Gods Woord spreekt, nog slechts een vage herinnering - voor hoevelen hier concreet vanmorgen? 
Het meest fatale wat je kan overkomen, is bij je mislukking neer blijven zitten en dat als gewoon gaan 
ervaren… Juist hier is dan het woord van Jezus op zijn plaats. Hij onthult jouw leven en wijst de weg 
naar overwinning! Want steeds weer zal de oorzaak van het vastlopen blijken te zijn: het proberen 
voor God te leven op en in eigen kracht en dat vaak ongemerkt. Wat de Here Jezus daarom zegt, is: 
zie per moment af van jezelf, geef Mij per moment de volle ruimte.  
Wat lag ook weer in perspectief met de berg Sion ver in het Noorden? Precies, de plek bij uitstek om 
van jezelf af te zien, jezelf te verliezen: Golgotha! 

Toont de bergrede in zijn totaliteit als hoogste en uiteindelijke doel van de verlossing het Koninkrijk 
van God, het beërven daarvan, en geeft ze in die zin aan, dat heel ons bestaan hier een voorbereiding 
daarop is en is ze eerlijk door in haar eis te laten voelen, dat dit niet een eenvoudige tocht is (al had 
je er theoretisch net zo snel kunnen komen als destijds Israël na de verlossing uit Egypte in het 
Beloofde land), in het tekstgedeelte van vanmorgen geeft de Here Jezus duidelijk en concreet aan 
hoe je er komt! We weten niet wat of hoe onze weg (persoonlijk) precies zal zijn - wat lijkt het ons 
vaak, net als bij Israë, een zinloos kris kras trekken met - waarom? - zoveel hindernissen en en 



moeilijkheden op de tocht. Toch mogen we, als we bereid zijn waarachtig onder Gods leiding te gaan, 
weten dat Hij meegaat! En zegt niet het Woord, dat Hij je nooit zal begeven of verlaten? Ook niet 
(juist niet!) door het dal van diepe duisternis? Hij wil dit woord waar laten zijn aan het leven van 
ieder van ons , aan het leven van elk wedergeboren kind van God! Hij wil zijn Vadernaam in de Zoon 
gespeld tot levende realiteit doen zijn: Immanuël, God met ons… maar dan moet ik met Hem willen 
leven, naar zijn geboden en Woord. 
Wie zichzelf ziet, in het licht van het Woord, telkens opnieuw, en dan Hem, het levende Woord 
daarin hoort, ziet Jezus, mag Jezus zien met open armen, vol verlangen! Diemag weten dat Hij hem 
bidden wil leren! en dat om zó het kostbare van de zeer groten beloften te doen ontdekken, ja, te 
geven! Die mens verlangt ernaar om zijn roeping en verkiezing te bevestigen: … want zo zal u rijkelijk 
worden verleend (en dan komen we bij de volgende pericoop) de toegang tot het eeuwige Koninkrijk 
van onze Here en Heiland, Jezus Christus. En wie werkelijk het tekstgedeelte goed heeft meegelezen, 
ziet de beloftevol geladen woorden van vers 7 tot en met 11 middels vers 12, zoals door mij in het 
begin beweerd, inderdaad aan het voorgaand (vorige week) behandelde tekstgedeelte gekoppeld 
worden. Daarom, alles wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet 
en de profeten. Vandaar dat ik vanmorgen zo nadrukkelijk terug heb gekoppeld naar de aan deze 
preek voorafgaande preek, en opnieuw de ernst en zwaarte daarvan terug te voelen moe(s)t zijn…!  

Jezus oordeelt: Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt… wil ik Hem hier gelijk geven? Dan alleen ervaar ik 
het goede! Onafgebroken. En hoewel vele keren gezegd, zeg ik het vanmorgen opnieuw: het goede, 
blijkens Lucas 11 samen te brengen in de Derde Persoon van God zelf, de Heilige Geest, is om te 
beërven een absolute noodzaak. Wie het onderpand, de Heilige Geest, weigert, wegredeneert naar 
enkel de apostolische tijd, of zich er niet naar uitstrekt, die zal straks de toegang tot de erfenis 
geweigerd worden! Immers, ben ik in staat om zonder Hem, Gods Geest, Jezus, gelijk te worden?  
Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden! 
De Vader wil zoveel geven! Het goede, zijn Geest, en dat niet met mate! Is dat mijn bede? Versta ik 
dit Woord? 
Dat God het ons in zijn genade geve en het verlangen doet ontbranden… er nog een herleving komt 
in deze eindtijd… Begin bij mij Heer!  

Ik vraag het u heel persoonlijk, kom tot zaken met God! 
Kijk naar Golgotha en besef: God zocht ook mij, hoezeer ‘k Hem griefde, voor mij ook kwam zijn Zoon 
op aard… Erkent mijn hart die waarheid? Dat elke druppel bloed vergoten nodig was (is!) voor mij?! 
Wie kan dan nog langer lauw aan zo’n liefde voorbij leven? Kus de Zoon! 

Voor velen geldt:  gij hebt niet omdat gij niet bidt, of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij 
verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen! O hoe passend is wat Jacobus namens God 
zegt: beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in 
neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. 
De weg tot het werkelijkheid worden van het gebrachte Woord van vanmorgen, het tot leven, 
herleven komen in Hem, vraagt niets minder dan verootmoediging! 
Mag God ons hart zó vinden, dan vindt ons hart de Vader! 
 

Amen. 

 

 


