
 

 

de Bergrede XXXVI 

Eng is de poort en smal de weg…   

 

 

*  intochtslied  175 (opw)   
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 551 
 
*  gebed om de Heilige Geest 
*  lied 460 
 
*  bijbellezingen:     O.T.  Psalm 25 
                               N.T.  Luc. 13:22-30 
*  lied 493     collecte 
 
*  preek n.a.v. Matt. 7:13-23 
  
*  gebed/voorbede 
*  slotlied 499:1 en 2                                              
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 499:3 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liederen uit opwekking (opw) en Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement. 



Met de in de laatste preek (dus de preek voor deze) behandelde tekstverzen  - Mattheüs 7:7-12, 
werd de bergrede eigenlijk afgesloten. Wat we vanmorgen als tekst centraal stellen en wat daarna 
nog volgt tot en met vers 29 hoort er nog wel bij, maar zou je dan het best kunnen plaatsen onder de 
noemer: wat doe ik ermee nu ik deze woorden van de bergrede gehoord heb… 
Ze zijn uitnodigend, zie maar naar vers 13, dat zegt: Gaat in door de enge poort, maar tegelijk zullen 
we ontdekken, dat deze woorden radicaal zijn en een absoluut karakter hebben, sowieso niet mis te 
verstaan! Zijn deze woorden van Jezus absoluter en radicaler dan vaak gepreekt én zeker geloofd 
wordt? Vast en zeker! 

Ik wil wel heel eerlijk zeggen, dat ik er ergens tegenop zie om de boodschap die in deze verzen ligt 
vanmorgen te moeten door geven. Want als Gods Geest, en we hebben zojuist om zijn aanwezigheid 
gebeden, werkelijk de ruimte en de kans krijgt aan ons hart te spreken wat Gods liefde in Jezus 
Christus in deze verzen aan ons zegt, dan zou een geschokt reageren op deze woorden wel eens 
mogelijk kunnen zijn! Ergens hoop ik dat, terwijl ik er tegelijk dus bang voor ben. Ik ben heus niet van 
plan iets nieuws te brengen. Zeker niet en tóch kan het nieuw zijn! Het kan zijn, dat je 
geconfronteerd wordt met iets dat je niet eerder zo gezien hebt, omdat het je bijna nooit wordt/is 
verteld! Nu ligt mijn angst om de boodschap door te geven niet daar, nee, daar ligt veeleer 
verlangen… Maar de vrees komt omhoog bij de wetenschap, al vooraf aan de verkondiging, dat er 
kunnen zijn die hu geloven zo absoluut normatief menen te mogen stellen, dat ze van daaruit 
weigeren zich door het Woord zelf te laten gezeggen. Wat ik bedoel wordt zeker in het vervolg 
duidelijk, terwijl ik zeg: hier sta ik, ik kan niet anders. 

 
Heus het is de aloude tijding van Jezus en zijn heil: Gaat in door de enge poort! En zeker dáár past bij: 
alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ider die 
in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe! Een wonderbaar woord, dat de basis tot 
wederbegoorte aanreikt: tenzij gij wederom geboren wordt, zult gij het Koninkrijk Gods niet zien.  
En voor ieder, ook hier vanmorgen, is de weg open: al wie de naam des Heren aanroept zal behouden 
worden… Allemaal vertrouwde Bijbelcitaten nietwaar? Allemaal rechtstreeks uit het Woord van God! 
Allemaal inderdaad horend, passend bij gaat in door de enge poort. 
Mijn vraag nu is de vraag, die dit woord feitelijk stelt: ben ik ingegaan?  
Durf ik met alle vrijmoedigheid getuigen: ik ben door genade, op grond van het offer op Golgotha, 
behouden, ik besf wat dat betekent! Prijs de Heer als dat zo is! Want, ik weet niet of u het 
meegelezen hebt, dan wel goed hebt gehoord wat Jezus ten aanzien van dat ‘ingaan door de enge 
poort’ zei… Wat Hij zei? Dit: weinigen zijn er, die hem vinden! W e i n i g e n zijn er die hem vinden! 
Laat dat even tot ons doordringen…! 
Snapt u daar nu wat van? Het is toch zó simpel vindt u niet? 

Vindt u het niet logisch als ik zeg: wie door de enge poort is ingegaan, heeft de weg gevonden! Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven, zegt Jezus, niemand komt tot de Vader dan door Mij.  
Jezus zien we dan ook heel nadrukkelijk de weg verbinden aan de poort… Hij zet hem niet vooraf, 
alsof hij er naartoe leidt, nee, Hij laat hem erop volgen!Bent u het er dan mee eens als ik zeg: wie 
door de enge poort is gegaan zit op de… s m a l l e  weg! Die heeft de weg gevonden, dat wil tegelijk 
zeggen, ontdekt als net zo smal als de poort eng is! Hebt u hem gevonden? Jij? Ik? Dus de smalle weg 
die alleen ten leven leidt?! Dán wandel je er dus op dit ogenblijk op hè?! Want je durfde toch te 
zeggen dat je behouden bent - op weg naar het leven betekent dat! Ik vraag het nog eens en dan op 
de persoon af: wandelt u, jij op die weg? En dat op dit zelfde ogenblik?  



Waar ik met dit gevraag naar toe wil? 
Jezus achterna! Naar het Leven! Waar anders naaroe?  
Hoe ziet uw, jouw, mijn gevonden s m a l l e  weg eruit? Waar loopt deze langs, waar doorheen, nu? 
Langs en door zelfzucht? Hebzucht? Geldzucht? Leugentjes om bestwil? Onreinheid? Naijver? 
PRECIES!  
Weet ik wel zeker of ik op dé weg zit? Op de weg Jezus, het Lam van God?! Ben ik op de weg ten 
leven?  
Weinigen zijn er, die hem vinden! 
Ik weet niet of u mij gelijk zult willen geven, maar je bent toch zo maar de weg kwijt hè?! 
Bijkans waren mijn voeten afgegleden, zegt de Psalmist. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw 
paden, roept David in Psalm 25. En besef ik eigenlijk wel waarom? Omdat David de zwaarte voelt die 
er ligt in het woord van Jezus, dat zegt: weinigen zijn er die hem vinden… 
Doorgrond en ken mijn weg o Heer, leid mij op de eeuwige weg… 

De Here kent onze wegen! Hij is vertrouwd met ons zitten en met ons staan, maar, zijn wij dat 
waarachtig zelf ook?! Want, zouden wij dán niet als een David en al de andere heiligen beseffen, dat 
elke weg buiten Gods enige weg naar… de dood voert?! Dan horen we in het parallel gedeelte van 
ons tekstwoord de vraag: Here, zijn het weinigen, die behouden worden?  

O, maar op die vraag weten we allemaal ‘evangelisch’ te antwoorden. Wie kent immers het woord 
niet van Jesaja 49: 16, dat zegt: Zie, Ik heb u  in mijn handpalmen gegerift - in beide nog wel!- uw 
muren zijn bestendig voor Mij. En wat te denken van het woord van Jezus in Johannes 10:28 e.v. waar 
Hij zegt: …niemand zal u uit mijn hand rukken… Hij laat toch nooit varen het werk van zijn handen? 
Wat een heerlijke verzekering op… nou ja welke doet er nu niet meer toe, als ik maar door de enge 
poort ben gegaan…, mijn weg! 
Is dat niet de algemeen heersende en meest verkondigde gedachte binnen onze evangelische 
wereld, samen te vatten met: eens behouden, altijd behouden?! En… we passen wel op te oordelen… 

Weet u wie ook zo dachten? Ook zo redeneerden? Het zaad van Abraham, dwars door alle lessen van 
de geschiedenis heen tot en met in de dagen van Jezus, tot zelfs in onze dagen! Zíj stonden gegerift 
in  b e i d e  handpalmen! Zij waren/zijn God’s oogappel!  En weet u waar dit volk een gloeiende hekel 
had? Als er iemand het waagde deze zekerheid te verstoren!  
Waren ze dan niet God’s volk?  
Had Hij ze dan niet in zijn handpalmen gegrift?  
Noemde Hij ze dan niet zijn oogappel?  
O, drievuldig ja! Maar, toont ons God’s Woord dat ze daarmee het recht hadden straffeloos eigen 
wegen te kiezen?  
Wee de profeet die het dan waagde hen op God’s ontbrandende toren te wijzen, de God die het 
waagde te zeggen:  Lo Ammi, niet mijn volk… met alle consequenties van dien, geprofeteerd tot en 
met een verloren gaan toe!, tenzij… 
Tenzij men inzag en terugkeerde onder berouw en tranen. …mijn volk waarover mijn naam is 
uitgeroepen verootmoedigt zich en zij (zie de boodschap hieraan voorafgaand!) bidden en zoeken 
mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden 
vergeven en hun land herstellen (2 Kronieken 7:14).  
Wat bleek ten tijde van Israël? Dat er meer valse profeten waren dan profeten gebonden met hun 
geweten aan de Een Enige God! En die valse profeten, die waren niet vrijzinnig, onorthodox, ze 



maakten alleen het heil ruim - laagdrempelig! - heerlijk ruim: des Heren tempel, des Heren tempel, 
des Heren tempel is hier… De valse profeet ziet wel de wond, zegt God’s Woord, maar heelt ze op zijn 
lichtst…; ze geven aan, dat het met ‘ons’ altijd goed is, goed zal gaan, goed zal komen…, je bent een 
parel in God’s oog… en God is toch liefde? Nieuwtestamentisch: de prijs is toch betaald? O, ze zijn zo 
lief en kennen de taal zo goed, dat Jezus zegt, dat je ze maar amper herkent: wolven in schaapsvacht! 
Kijk naar de vrucht! Staat die bij hen centraal? Is die bij hen te zien? Waarom gaat het de landman? 
Werd niet volgens Jezus elke boom, elke rank die geen vrucht draagt afgehouwen en… in het vuur 
geworpen? 

De valse profeet vandaag zegt: als je gekozen hebt, gegaan bent door de enge poort, ben je er! 
Gewassen door het bloed van het Lam! Daar weten ze zoveel woorden van en over te spreken… 
mooie woorden, ware woorden zelfs, maar…, ze zwijgen over… DE KOSTEN, het per dag je kruis 
opnemen, het gevaar daarbij van afval, het gevaar van wat Jezus zegt: schade lijden aan je ziel. Zelfs 
als ze die tekst wel citeren, vertellen ze niet de feitelijke inhoud en betekenis daarvan, zoals Jezus dat 
wel doet in Lucas  als Hij daar zegt: wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint (wandelend 
op foute wegen) maar zichzelf verliest of zlef schade lijdt. 
Het evangelie dat enkel de noodzaak van het buigen op Golgotha verkondigt en nalaat te 
verkondigen Golgotha nú te leven, is een ketterij! 

Zo’n prediker heelt de wond op zijn lichtst! En de meeste preken van zo’n prediker zullen nooit 
verder gaan dan bekering… ingaan door de enge poort en dan ook nog graag met het ‘eng’ tussen 
haakjes… 

Enge poort lieve mensen! Het staat er!  
Dat wil zeggen, je komt er niet zo maar door. ALLES moet je afleggen, je zonden etaleren, wil je 
erdoorheen komen! Je glipt er niet in de massa doorheen…, trouwens Jezus sprak niet over mass, 
maar over weinigen… 

Hoe mooi heeft John Bunyon één en ander uitgetekend en verteld. Ruim 18 maanden heeft hij 
gezocht en geworsteld en toen pas vond hij de poort! En vervolgens ontdekte hij na de enge poort 
een smalle, smalle weg met meer dan één afdwaalmogelijkheid naar…de brede weg!  ‘Dat klopt niet 
in die tekening dominee’, zei onlangs iemand tegen me. Maar wie vertouwd is met God’s Woord, 
weet beter! 
Weet u wat het erge is? Dat als je dit waagt te zeggen, je voor ketter wordt uitgemaakt. ‘De Here zegt 
toch zelf al wie de naam des Heren aanroept, zal…’ En wat dan met vers 21 waar staat: Niet ieder die 
zegt Here Here… ‘Maar de Heer zegt toch: Ik heb je in mijn handpalmen gegrift…’. Keer jij dan ook 
terug?  ‘Hij zegt toch zelf: niemand zal ze uit zijn hand rukken…?’  Dwaal je dan niet, maar ken je zijn 
stem én, volg je Hem?   
Maar als iemand dan toch afvalt, als een Demas bijvoorbeeld? Weet u wat je dan hoort? ‘Dan is 
diegene nooit echt wedergeboren geweest… Maar dan is het hier en nu nodig persoonlijk 
‘wedergeboorte’ op de juiste wijze in te vullen - wanneer ben je dat dan wel?  
Wat te denken van Hebreën 6:6 dat zegt: Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn 
geweest, van de hemelse gaven genoten  hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en 
het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen 
zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw 
kruisigen en tot bespotting maken… Hoor volk van God:  want wij hebben deel gekregen aan Christus, 



mits wij van het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden… heden indien gij 
zijn stem hoort!  
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid zijn gekomen, blijft er 
geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een 
vuur, dat de wederspannigen zal verteren… Dus: Wacht u voor de valse profeten! 

Mijn volk gaat  ten gronde door een gebrek aan kennis, zegt God niet voor niets door de mond van de 
profeet Hosea. Ken de poort en de weg - om Hem te kennen en de karcht van zijn opstanding…, de 
volheid van de Heilige Geest! 

Weet, God wil Leven! Overvloed! Daarom verkondigde Jezus, zittend op de berg dit woord van de 
bergrede! Maar besef: het vraagt geen commentaar. Jezus zei en zegt niet: en, hoe vond je de 
boodschap van mijn bergrede? Hij zegt: Gaat in door de enge poort…, en wat is die poort eng en wat 
is die daarop volgende weg smal! Als dat ergens tot uiting kwam en komt dan wel in de bergrede! 
Jezus zegt: Leef. Leef zoals Ik. Ik leef en gij zult leven, was en is zijn boodschap. En die boodschap is 
meer dan enkel gereinigd zijn door zijn bloed! Als je een varken wast, is deze schoon, maar is dat een 
garantie dat hij anders is geworden? Hij keert zich om naar de modderpoel, zegt de Bijbel. 
Velen laten zich wassen door het bloed van het Lam, maar weigeren, zelfs al kennen ze en belijden zij 
de volwassendoop, waarachtig te sterven aan zichzelf! Velen leven daarom met een valse zekerheid! 
O, Jezus wil je behouden! Hij wil je brengen in zijn Koninkrijk, maar, dan moet je wel door de poort 
gaan die eng is en vervolgens wandelen op de smalle weg!  
Als ons christenen iets ontbreekt, is dat het besef van de vreze des Heren! Wat denkt u, als de 
verheerlijkte Christus in Openbaring zegt: omdat gij lauw zijt, zal Ik u uit mijn mond spuwen, dat dit 
enkel bij wijze van spreken door Hem is gezegd? Waar is, als je door de enge poort bent gegaan, je 
eerste liefde? Ik word enkel gered, niet op grond van eerst mijn keuze, maar op grond van zijn 
genade-offer voor mijn diep bedorven IK en ik het met Jezus meegekruisigd zijn belijd als nodig  om 
vanuit dat meegekruiisgd zijn te willen en kunnen leven! 

Jezus ging niet theoretiseren, discussiëren over de  vraag: Here, zijn het weinige die behouden 
worden? Hij bood wel de weg en zei enkel: Strijdt om in te gaan!  
Als ik die strijd niet ken, ben ik op de foute weg.  
Zijn we op weg het heil mis te lopen?  
God wil het heil voor ons! Als ik het wil leven! En leven wordt zichtbaar als de graankorrel sterft! 
Nu begrijp ik Paulus als hij de gelovige Corinthiërs, die alles kenden, en wel in het bijzonder roemden 
in de gaven van de Geest, het uitdrijven van demonen en het doen van krachten en toch tegen hen in 
1 Corintiërs 13:5 zegt: Stelt uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij 
niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders… zijt gij  v e r w e r p e l ij k. 
Nu begrijp ik de uitspraak die ik Billy Graham eens hoorde doen in één van zijn laatste films, dat je 
zelfs als Baptist nog wedergeboren kunt moeten worden… 

Bent u, ben jij door de enge poort gegaan? Er is geen andere deur om de schaapskooi binnen te 
komen.  
Als je gekomen bent, wandel je dan vervolgens op die smalle weg?  
Velen zullen te dien dage zeggen…hebben we niet in Uw naam… 
O je weet dat je weg niet goed is, maar meent tijd te mogen en moeten nemen om er mee klaar te 
komen? Hoelang dent u, denk jij nodig te hebben? 



De duivel zegt morgen … en u, jij… een maand? 
God zegt: HEDEN indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet! Kies dan heden wie gij dienen 
zult! 
Pasieve weerstand is ook weerstand. Wie niet voor Mij is, is tegen Mij! 

Laat de massa achter je en kies en kies waarachtig… 
Wie doet de wil van mijn Vader… hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vruchtdraagt. 
Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, draagt zij geen vrucht… elke rank die wel 
vrachtdraagt, snoeit Hij opdat zij meer vrucht drage!  
Heden…! Want we weten niet wanneer we voor Hem geroepen zullen worden! Tot U Here hef ik mijn 
ziel op mijn God, op U vertrouw ik… maak mij Uw wegen bekend, leer mij uw paden… 

Moeten we niet allemaal komen, belijden, overgeven, bidden:  breek mij, vorm mij, vul mij? 
Wie niet antwoordt, antwoordt ook! 
Wat antwoorden wij? 
Laat ons als Israël onder het profetenwoord ten laatste verootmoedigen…  
Al zijn het er een paar die dat verlangen en God zal zijn volk uit de ballingschap bevrijden! De Here 
ziet en vraagt: wie komt? 

Gaat in door de enge poort… want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt… laat ons die 
samen vinden, ingaan en de smalle weg bewandelen tot het eind… 
 

 

 

Amen. 

 

 

 

 


