
 

 

de Bergrede XXXVII 

Horen vraagt doen   

 

 

*  intochtslied  237 (opw)  
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 8 sup. 
 
*  gebed om de Heilige Geest 
*  lied 549 
 
*  bijbellezingen:     N.T.  Luc. 6:46-49 
                                  1 Joh. 2:3-6 
*  lied 555     collecte 
 
*  preek n.a.v. Matt. 7:24-27 
  
*  gebed/voorbede 
*  slotlied 450:4 en 5                                              
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 450:6 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liederen uit opwekking (opw) en Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement. 



Weet u waarom Jezus de gelezen tekstwoorden van vanmorgen sprak? Omdat Hij ons - u, jou en mij - 
ervoor wil bewaren, dat boven ons leven als realiteit zou komen te staan: en zijn /haar val was groot!  
En dat deze woorden boven ons leven zou kunnen komen te staan, heeft zijn woord vorige week 
krachtig duidelijk gemaakt! 

Trouwens, al het allereerste vers van ons tekstgedeelte van deze morgen koppelt daaraan terug.  
De vertalers vertaalden met: Een ieder nu die…, maar directer blijkt het verband met de vorige 
boodschap als je vertaalt: daarom ieder die… Dat plaatst je direct in de ernst terug van vorige week! 
Een ernst, die ik meen te moeten terughalen en waarvan ik moet zeggen, dat ze nog reëler wordt in 
de gekozen tekstwoorden, woorden uit de  mond van Jezus zelf over twee soorten van bouwers.  
Een ernst, zoals ik de vorige keer stelde, die je amper of niet verkondigt hoort worden, maar niet 
alleen dát! Erger, een ernst, zoals ik vorige week ook stelde, die je amper of niet geloofd ziet worden! 
Een ernst, zoals ik vorige week, met een aantal schriftplaatsen onderstrepend, als een van God 
verkondigde feitelijkheid doorgaf, namelijk: dat je je als christen kunt wijsmaken, dat jij, eenmaal 
wedergeboren, zonder meer deel hebt aan wat behoud in Bijbelse zin inhoudt. Dat jij dus nooit je 
behoud kunt verliezen!  
Wat een zelfbedrog!  
En hoevelen leven daarin…! 

O zeker, we hebben een Middelaar die pleit, maar wat baat dat als ik Hem in en met mijn leven 
negeer? Mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis, zegt God door de mond van de 
profeet Hosea en dat geldt zeker hier! Dat is niet Gods wil, maar onze fout!  
O, valse zekerheid… Wee de mens die dat verkondigt en daarin leeft, die niet erkent de waarheid en 
werkelijkheid van dat Woord van God dat in meer dan één toonaard zegt - verkondigt:  dat wij onze 
roeping en verkiezing  hebben te bevestigen! 

Wat dat nu praktisch, dat wil zeggen, voor het leven van alle dag inhoudt, heeft Jezus namens de 
Vader aan de mens verkondigd in de bergrede… Hij daalde af met deze geboden naar een volk dat 
danst rond het gouden kalf… Hij wierp de geboden niet stuk, maar zond zijn Woord midden onder 
hen om zijn werk te doen: te scheiden… 

Is u dat opgevallen, dat Jezus dat zelfs als zijn roeping ziet? (Zo is het eigenlijk net als bij Mozes, toen 
deze het volk dat rond het gouden kalf had gedanst, opriep te kiezen… zijn woord ging ook scheiden! 
Aan welke kant wil je staan… ’t Is niet vrijblijvend en ’t is niet gemakkelijk!) Lucas 12:51 zegt: Meent 
gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid… Zijn 
Woord scheidt! 

Dat voelden we , als de Heilige Geest tenminste die ruimte bij ons mocht hebben, vorige week in de 
boodschap van zijn Woord en dat blijkt opnieuw vanmorgen! Zijn Woord is  levend, krachtig en 
bovenal  s c h e r p! Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En weet u, wanneer je die waarheid 
ontdekt, als het Woord je in die zin treft (en dat doet het, als het goed is, altijd!), dan plaatst dat 
Woord je aan of de ene kant, of aan de andere kant, onder de plus, of onder de min… het scheidt… 
Wie meent vrijblijvend onder het Woord te kunnen komen en vertoeven, zal zich uiteindelijk aan de 
min kant ontdekken. Want het is Gods Waarheid die duidelijkt maakt, dat niet kiezen voor Hem ook 
kiezen is! 

Gods Woord is voor de mens als zodanig nooit direct aangenaam. Zegt niet de profeet Jeremia (die 
wat de reactie op het verkondigde/geprofeteerde Woord betreft, het aan den lijve ondervonden 
heeft: geworpen in een put!), zegt hij niet - namens God! - in Jeremia 23 vers 29 het volgende:  Is niet 



mijn Woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer die een steenrots 
vermorzelt? Pas dán kan het worden: de balsem van Gilead! Maar zoals Gods volk ten tijde van 
Jeremia, luisteren wij liever naar ‘valse profeten’ die, zoals de vorige week gesteld, niet onorthodox 
waren, maar het heil ruimer voorstelden dan God dat deed… en doet! 

 

Zeker is Gods genade zo rijk en vrij, dat je mag zingen van de open poort die voor ieder open staat…, 
maar je ontdekt dat die poort eng is en de weg erop volgend smal: díe open poort leidt tot Gods 
troon: gaat door, laat niets u hind’ren…, maar onbeleden zonden zúllen je hinderen! Alles moet je 
afleggen, wil je erdoor komen, weet u nog?! Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon… maar, hoor 
goed wát je zingt: dat namelijk uitsluitend het kruis de kroon geeft! Met andere woorden, waar het 
meegekruisigd zijn niet een realiteit is in je leven is, per dag, daar verlies je (en zagen we niet in elk 
feit van de bergrede dat kruis naar voren gebracht worden door Jezus,  zijn juk, zijn last voor ons!?). 
Daar verlies je, zegt Lucas zoals we vorige week hoorden, zelfs niet alleen maar in die zin van ‘schade 
lijden aan’, maar raakt het zelfs het persoonlijk ‘verloren gaan’…! Is een grotere val denkbaar? 

In ’t hemelrijk voor Jezus troon… en elk wedergeboren kind van God dient daarom te beseffen, dat hij 
of zij een hemelburger is, zichtbaar hier en nu, steeds meer… In ’t hemelrijk voor Jezus troon, daar 
leidt het  k r u i s  tot zegen; en nogmaals, dat scheidt!  
‘Here, Here’ roepen  is niet genoeg… Jezus leven is de werkelijkheid en dan zijn ook hier vanmorgen 
in de kerk twee soorten bouwers!  

Als God je vorige week in en door zijn Woord niet aan je werkelijke staat heeft kunnen ontdekken, 
doet Hij dat hopelijk door zijn Woord in deze dienst, een Woord dat niets minder is dan een 
aanscherping van de boodschap van vorige week…:  daarom een ieder, die…  

Wij hebben voor Uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd… (Lucas 13:26). 
En dan zal Ik - Jezus zelf, en dan is het volkomen te laat! - hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid… werkers der wetteloosheid…, laat dat eens even 
indalen!  
Dat wil niet alleen zeggen: normlozen en zedelozen etc. zoals je die vandaag de dag zoveel ziet 
voorkomen onder de noemer ‘tekenen van de tijd’, nee, wat Jezus daarmee namens de Vader 
allereerst bedoelt, is: de categorie van de mensheid die beweert God te kennen, daar zelfs prat op 
gaat, maar die infeite hun eigen leven leven, zijn geboden en Woord naast zich neerleggen, dan wel 
op mensenmaat versnijden. Zij, die zich kenmerken door uitspraken als: ‘we leven niet meer onder 
de wet, maar onder de genade’ en ‘je moet Gods Woord vanuit Gods liefde verstaan en invullen’ en 
‘pas op dat je de liefde van God niet doodt door te veel te spreken over zonde’ enz. enz.  
Hoe groot is inmiddels deze categorie - tot binnen de evangelische setting - aan het worden?  
Ze horen de woorden van Jezus, maar ze doen ze niet, of, ze handelen alleen naar zijn Woord in 
zoverre het hen past… zó kun je zelfs gedoopt zijn en toch de Ark missen!  
Ik zie hem voor me, Noach, de prediker der gerechtigheid.  
Ik geloof niet dat er, terwijl hij predikend ‘zijn’ huis op Gods Woord bouwde, alleen maar spotters om 
hen heen zijn geweest, het Woord vertelt dat niet.  Kijk naar de reacties op Gods onversneden 
gebrachte Woord vandaag.  Hoevelen laten zich nog werkelijk door Gods Woord en geboden 
gezeggen, en hoevelen doen er wat mee in hun leven? 

Daar is Jezus, dé Ark, en Hij predikt gerechtigheid: …daarom ieder die deze mijn woorden hoort en ze 
doet… En dan scheidt zijn Woord, zelfs het Woord over de essentie van het evangelie: het brood des 



levens, deze rede is hard, wie kan haar aanhoren…, zo scheidt zijn Woord zelfs vanmorgen onder 
ons…  
Ach, je ziet zo op het eerste gezicht geen verschil.  
Keurig gebouwde huizen, netjes in de verf, ramen gelapt…  
Ze zijn gedoopt (daar gelaten hoe), gaan keurig en trouw naar de kerk, zitten onder het Woord, 
bidden mee, zingen mee, doen niemand kwaad, staan zelfs wat graag direct voor de ander klaar, 
“indien zij omkomen”, zegt Matthew Henry, “zo helpe God een grote menigte”… Daarom een ieder 
die deze mijn woorden hoort en ze niet doet… 

Beiden horen! Dáár zit niet het verschil, maar dat zit hem in ‘het doen’ en ‘het niet doen’, terwijl dat 
‘doen’en ‘niet doen’ volgens Jezus wat aangeeft?!? Dát waar het om te doen moet zijn! Het wel of 
niet hebben van het fundament. Lucas laat zien dat het wél hebben van het fundament een kwestie 
is van diep graven terwijl Paulus in 1 Corinthiërs 3 laat weten dat het fundament dat er ligt Jezus is! 

Wel: is Jezus in mijn leven? Is mijn leven op Hem, het vleesgeworden Woord, gefundeerd? Handel en 
wandel ik van daaruit? Wordt, want dát betekent ‘doen van zijn Woord’ ten diepste, Hij in en door 
mij zichtbaar, zijn beeld, en dat meer en meer elke dag? Kenmerkt mijn bestaan in en vanuit Hem:  
niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij? Ofwel kenmerkt mij het ‘gij geheel anders’? 

Ik hoop dat we beseffen dat met ‘doen’ dus meer bedoeld wordt dan zelfs het trouw houden van 
stille tijd, het meedoen met de bidstond en een bijbelstudie in de gemeente. Mij is wel eens 
gevraagd of ik denk dat het meedoen met de bidstond en de bijbelstudie in de gemeente je een 
beter christen maakt en dat wie daaraan meedoet er sowieso wel komen. Afgezien dat dit een vraag 
is die veelal komt vanuit een aan zichzelf ontdekt geweten, stel ik op grond van het Woord van Jezus 
vanmorgen met alle nadruk: alle uiterlijke godsdienst, tot zelfs in de meest nauwgezette vorm, is 
slechts bouwen op zand als de wezenlijke diepe gemeenschap, het wandelen met God, met Jezus 
Christus, ontbreekt!  

Je kunt stip stille tijd houden en toch bouwen op zand, het fundament missen! Je kunt op elke 
bidstond van de gemeente komen en trouw de bijbelstudie bezoeken en toch bouwen op zand. 
Gebouwd op het fundament wordt alleen dáár, waar Jezus Christus alles is geworden… en alles, zoals 
Paulus zegt,  schade en drek wordt geacht. Dáár is het volle besef, dat je niet alleen gered bent 
omdat je anders verloren zou gaan, maar dat je gered bent om bij Gods doel in Christus uit te komen! 
Graven - diep graven, is het uitroepen met héél je hart, je gegrepen hart - het hart dat door de enge 
poort is gekomen en op de smalle weg wil wandelen: om Hem te kennen en de kracht van zijn 
opstanding - o Heer doe me dáárvoor smaken de gemeenschap aan uw lijden, opdat ik aanuw dood 
gelijkvormig wordend, zou mogen komen tot de opstanding tussen de doden uit! Dat hart beseft als 
Paulus (die ook deze laatste woorden sprak): het niet reeds gegerepen te hebben (Filippenzen 3:12), 
hij voelde met andere woorden de bergrede van Jezus aan. Zo’n hart snakt daarom naar het levende 
water. Het kent zijn dorst, zichzelf! Dat hart zegt: Here, ontdek mij nog meer aan mezelf in Uw licht! 
Laat me zien hoe U mij ziet!, opdat ik verlang naar U, de Enige Weg ten leven! Dat hart is dát een 
dagelijkse zorg! Dat hart vreest! Kent de vreze des Heren! Dat hart is… schaars…! 

Vanmorgen ziet de Here ons hart. Hij ziet meer dan we zelf weten, Hij ziet misschien lauwheid, valse 
zekerheid daarbij… Hij ziet over de grenzen van ons leven naar de dag van de grote storm. Hij ziet, 
voorziet, als er niets verandert een grote val. Dáárom spreekt Hij! 

Hoelang hebben we Hem al gehoord? Er zijn er nu misschien die zeggen: ja, maar nu heb ik het 
begrepen! Dat is niet genoeg! We moeten doen! Misschien dat iemand zegt: ik heb het niet alleen 



begrepen, maar ook onthouden. Dat is niet genoeg! We moeten doen! Wellicht zijn er die zeggen: ik 
heb het begrepen, ik onthoudt het en ik zal ervan spreken! Zelfs dat is niet genoeg! We moeten  
doen! Is er iemand die wil zeggen: ik heb het begrepen, ik onthoudt het, ik spreek ervan en ik weet 
me geraakt? Dat is niet genoeg! We moeten  d o e n! Oké, ik wil er voor strijden! Nee, we moeten 
doen! 

 
Op de eerste Pinksterdag werden de toehoorders diep in hun hart getroffen en ze zeiden als met één 
stem: wat moeten we  d o e n  mannen broeders? 
Ze waren diep in hun hart getroffen! 
Hoe diep dat fundament gelegd is, toont de geschiedenis van de eerste gemeente!  
Hoe diep ben ik in mijn hart geraakt?  
Zo diep als Hij me liet zien? Liet zien wie ik ben en Hij is? 
Stelt uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt… Wat hier te denken van het schrijnende woord van 
Jezus: zal Ik nog het geloof vinden als ik terugkom? Onderzoeken we onszelf!  
Pas op voor valse zekerheid. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Is er vrucht? 
Want anders zijt gij verwerpelijk… Is het in feite niet verbijsterend dat we dit woord met droge ogen 
kunnen aanhoren?! Zó ver staan deze bekende woorden van ons verwijderd als het gaat om de ernst 
ervan voor ons leven…  
Dat Gods genade daarom door ons mag worden afgesmeekt om ons te schenken een Geest van 
verootmoediging! Want wij allen dwalen als schapen! Laten we toch die realiteit mogen zien in het 
geestelijk én het gemeenteleven!  
Hoe groot is dan de behoefte om te bidden?! Te bidden om opwekking! Is er dat verlangen? Of is dát 
er zelfs al niet meer…!?! 
Als de storm opsteekt, is het te laat! En hoewel hier met ‘storm’ en ‘vloed’ zeker ook beproevingen 
bedoeld zullen zijn, wordt er zeker het laatste oordeel mee bedoeld! Dan zullen we allemaal voor 
God verschijnen, groot en klein, om weg te dragen wat we verricht hebben. Misschien wordt je gered 
als door vuur heen… hoe arm! Misschien verlies je jezelf… wat een drama! Wat een val! En dat doet 
je nu niets? Laat dát het bewijs zijn dat je bouwt op zand! 

Vragen we onszelf af: wat is mijn verlangen? Wil ik sterven aan mezelf? Hem alles laten zijn? 
Beseffen we goed: Het is Gods verlangen dat we deel hebben aan zijn natuur en zijn heerlijkheid 
weerspiegelen! Dat is het leidmotief voor bijvoorbeeld de persoonlijke stille tijd en het 
gemeeschappelijk bezig zijn met Woord en gebed!  
Wat doe ik met de liefde van Jezus?  
Hoor Gods Woord: Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld 
heeft…Wees in Gods Naam geen leugenaar, en bedrieg jezelf niet! 

Hij wil ons, u, jou en mij, ervoor bewaren dat boven ons leven - uw, jouw en mijn leven - als realiteit 
zou komen te staan: en zijn, haar val was groot! 
Kom!  
Heer ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer… - bid ervoor mee! en belijd: ga mij niet 
voorbij o Vader! Zie hoe mij  mijn zonde smart! Trek Here ons met uw koorden nader. Stort Uw liefde 
ook in mijn hart… Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan.  
Geef ons ziende ogen weer: zalig wie het Woord hoort en doet. 

Amen. 


