de Bergrede XXXVIII
Zalig zij die...

* intochtslied 236 (opw)
* stil gebed
votum en groet

Onze hulp is in de naam des Heren
die de hemel en de aarde gemaakt heeft,
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest.

* lied Psalm 25:1,2 en 3

* gebed om de Heilige Geest
* lied Psalm 25: 4,5,6 en 7 (wisselzang)

* bijbellezingen: = N.T. Matt. 4:17-5:2
Luc. 14:25-35
* lied 259 collecte

* preek n.a.v. Matt. 7:28-29

* gebed/voorbede
* slotlied 568:1 en 2

* zegenbede
* vervolg slotlied 568:3

De genade van onze Here Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap met de Heilige Geest
is met u allen.

Liederen uit opwekking (opw) en Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) - sup. = supplement.



Eigenlijk is dit een bijzonder moment, want met de boodschap van vanmorgen sluiten we de
bergrede echt af! Vanaf het begin tot en met vanmorgen gaat het om 38 preken! En laten we na
vanmorgen de boodschap van Jezus gelegd in de bergrede achter ons? Dat is aan een ieder van ons
persoonlijk - wat doen we ermee?

Je zou je kunnen afvragen of de twee tekstverzen van vanochtend nog wel een preek waard zijn, of
daarin nog een boodschap is te vinden. Vormen ze feitelijk niet een nutteloze epiloog? En het
geschiedde, toen Jezus deze woorden geéindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer,
want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.

Wel, deze twee verzen verdienen wel degelijk afzonderlijk onze aandacht. Ze geven namelijk niet
alleen de reactie van de schare weer, maar nopen 66k ons - ieder die de bergrede leest en hoort - tot
het geven van een reactie erop! Terwijl het werkwoord ‘eindigen’ je dan tegelijk weer even
terugbrengt naar het begin. Terug naar het moment vanwaar het begonnen is. Terug naar, niet in de
laatste plaats de achtergrond van waaruit het begonnen is...

Eén en ander is mee waarde bepalend!

Het laadt de door Jezus gesproken en in 38 preken vertolkte woorden!

Hier in deze tekstverzen worden we geconfronteerd met de reactie van de scharen, maar zoals in de
allereerste preek gesteld (en dat met nadruk!): Jezus richtte deze woorden in eerste instantie aan het
adres van zijn discipelen zoals dat bleek (blijkt!) uit het parallelgedeelte van Lucas 6 en met name
vers 20 daarvan: En Hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zeide...

Discipelen, mensen geroepen uit de scharen: Komt achter Mij. Mensen niet zo maar geroepen uit de
scharen, NEE!, met een specifiel doel: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken!

En wat Jezus toen voor mensen - scharen - op het oog had (in het hart had en heeft!, hoorden we net
als bij de allereerste preek in deze reeks omschreven in dat gelezen schriftgedeelte van Matthels 4:

ernstig ongestelden, door allerlei ziekten en pijnen gekwelden, bezetenen en maanzieken,
verlamden - de mens in nood, de mens die de weg kwijt is... dwalend, dolend. Ontredderd -
zich dat bewust of zélfs niet bewust zijnde - de mens op weg buiten God 66k die vermeend
met God wandelen (want gold dat niet het Joods volk toen in meerderheid?!), de mens op
weg buiten God naar de dood!

Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden... Welzalig degene die zich daarin
besloten weet!

Toen Hij, die liefdevolle Heiland, Gods kloppend hart, nu de scharen zag (en dan ben je weer terug bij
onze slotverzen) ging Hij de berg op en hief zijn ogen op naar zijn discipelen... de geroepenen die Hij
vissers van mensen, ook van die scharen zou maken. En Hij opende zijn mond en leerde hen,
zeggende...

Discipel, in het Woord van God dé aanduidng voor een ieder die gehoor geeft aan zijn oproep: Komt
achter Mijj en eveneens bestemd heet visser van mensen te zijn - een lichtend licht, een zoutend
zout... De oogst is wel groot - want, wat is er een nood en dat zeker in onze dagen en dat vandaag tot
juist ook onder wat zich christen durft te noemen, of niet soms?

Heb je je aan jezelf ontdekt?! Is er in uw, jouw leven nood? Diep weg, niet zo voor het menselijk oog
zichtbaar? Onder het vernis van ‘christen’, het naambordje van je kerk? Het was niet altijd
aangenaam hé wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Het kruis is een aanstoot! Zijn Woord snijdt diep.
Alles vaneen in je leven!



De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig...

Kunnen we ons dat voorstellen na 38 preken, preken die de lessen voor waarachtig discipelschap
weergaven? Wie heeft lust de Heer te vrezen?!?

Hoe reageren de discipelen? VAor daarop in te gaan - dat wil zeggen: véér te komen bij niet alleen de
discipelen toen, maar ook bij ons nu, even aandacht voor de scharen...

Over de hoofden van de discipelen hadden zij de ‘cursus’ meegevolgd! Had Hij niet ook z6 elk mens
de weg naar het Rijk gewezen? Ze stonden, zegt vers 28 van Matthels 7, versteld. Dat is meer dan
dat ze tegenzichzelf of elkaar zeiden: tsjonge, tsjonge. ‘Versteld’ drukt hier uit, en mij dunkt we
kunnen ons dat zeker na de drie laatste preken voorstellen, ‘ontzet’, ‘verslagen’, en dan ook
‘verwonderd’. De scharen hebben, kijk maar naar vers 29, in deze door Jezus’ geleerde woorden
Hemzelf gezien!

Zoals in de eerste preek in deze serie gezegd: Jezus leerde wat, wie, Hij was/is!

Oftewel, zoals in elke boodschap binnen de serie duidelijk werd: Hij leerde dat discipel-zijn en
kruisdragen bijelkaar horen, zoals dat zijn!

Wilde Jezus de opdracht, de roeping van zijn Vader, waarachtig vervullen (Redder zijn voor de wereld
in nood) dan moest Hij sterven! Is dat niet ontzettend? Maakt je dat niet verslagen? Doet het je niet
verwonderen?! ...maar arbeiders, echte discipelen, die bereid zijn het geleerde, het gehoorde te
doen (kruisdragen en sterven aan zichzelf) zijn er weinigen!

Kwamen de scharen zover... kwamen er uit scharen discipelen, arbeiders? Vele scharen
reisden(reizen) met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij zegt Hij!) tot hen: Indien iemand tot Mij
komt... volg Mij... Gaat door de enge poort en wandel op de smalle weg... En wie niet haat zijn vader
en moeder, vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel
niet zijn... Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn...

De scharen stonden versteld, maar berekent de schare de kosten?

Is het daarom dat Gods Woord spreekt over een ‘klein kuddeke’? Wordt de nood die er is niet nog
groter, als je ook ziet naar de talloze onafgebouwde torens, de levens die niet verder komen dan tot
de emotie van het ogenblik en/of het leven in valse zekerheid daarna!? Waar is de kracht nog van het
zout? De essentie van het disipel zijn?!

De scharen erkenden Hem als gezeghebbend - ze voelen, 66k vandaag, nog net aan dat iets van God
komt, vanuit zijn hart, zijn troon, of... dat iets louter spreken, naspreken - leer - is!

De scharen voelden in hun hart (dankzij het ingeschapen Godsbesef) dat Jezus niet vanuit traditie
sprak, een dode letter, een gebod zonder Geest, maar dat het levende woorden waren. Ze voelden
een andere harteklop, die van de Vader! Maar, horen en voelen, is zoals Jezus heeft gezegd, niet
voldoende - Hij vraagt meer dan erkenning, Hij vraagt DOEN! Navolging! Waarom?

Hij ziet de nood en dat helemaal naar het einde toe!

Navolging van Christus is niet alleen de weg tot persoonlijke redding, maar ook de enige weg tot
vruchtdragen, tot waarlijk discipelschap!

Ik denk aan de in de eerste preek geciteerde tekst uit 2 Petrus waar met nadruk dan 66k opgeroepen
wordt om je roeping en verkiezing te bevestigen: want als deze dingen bij u aanwezig zijn - de door
Jezus gewezen en geleerde weg, de bergrede, de geboden van het Koninkrijk praktijk worden via
Golgotha - en overvloedig worden (vruchtdragen en via het snoeiproces nog meer vruchtdragen!)
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus...



Kennis van onze Here Jezus Christus.

Kennis, dat is meer dan erkentenis, dat is dieper, dat is diep graven met het oog op het fundament.
Dat is wandelen met Hem, steeds verder..., doen wat Hij zegt! Dat is je wortelen in het Woord! En dat
is Jezus!

Het levende Woord. Ik heb woorden van eeuwig leven. Ik ben hét Leven. Als je Mij eet en drinkt... Het
Brood des levens, het Water des levens! O hoe ontstellend! Komen we dan niet uit bij die meest
pijnlijke woorden van Johannes 6 waar te lezen staat: Velen dan van zijn discipelen hoorden dit
en zeiden: deze rede is hard, wie kan haar aanhoren... Van toen af keerden velen van zijn discipelen
terug en gingen niet langer met Hem mee... Demas en vele vele anderen in onze tijd... daar staan ze
in heel de mens-geschiedenis, onafgebouwd...!

IK dat wel versteld stond, ontzet, verslagen... alleen niet zoals God verlangt: in de vrees voor Hem,
verbroken, verbrijzeld, verslagen van hart...| Want daar woont Hij! Hoe verwonderlijk!

Hoe proef je juist hier de botsing tussen de logica van God en die van de mens: watvoor de mens
dwaas is, is wijs bij God! Wat voor de mens wijs is, is dwaas bij God...

Maar hoe heerlijk zijn genade, hoe rijk! Wat niets is, heeft God uitverkoren iets te zijn... wie zichzelf
verliest! Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn... ...een ongeestelijk mens aanvaart
niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het
slechts geestelijk te beoordelen is... Ik dank u God de Vader dat Gij het hebt verborgen voor wijzen en
verstandigen, doch aan kinderen openbaart.

Met andere woorden: hebben onze geestelijke oren gehoord? Wie oren heeft om te horen, hore! En
wie discipel wil heten: DOE! Leef Mijn Woord en geboden!

Wat is onze reactie? Je laat dus allesbehalve dit Woord achter je! Je neemt het op je, per dag, het
kruis!

Wat een groot wonder, het grootste! Om versteld te staan: in de bergrede blijkt opnieuw en met
nadruk als les om na te volgen: God vertrouwt zich aan de mensen toe.

Wat doe je met Hem die Christus genoemd wordt?! De scharen hebben later geschreeuwd: Kruist
Hem, kruist Hem! Discipelen verlieten Hem... allemaal! Maar Hij had gebeden aan de Heer van de
oogst: Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, want...
zij zijn van U!

Onze Vader die in de hemelen zijt Uw Naam worde geheiligd: Heilig hen in Uw waarheid, Uw Woord
is de waarheid...

Simon, Simon, zie de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar lk heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet zou bezwijken...

Bezwijk ik dan van sterk verlangen om deze weg door Hem, vanuit het hart van de Vader gesproken,
te gaan: Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken (Johannes 12:49 e.v.) maar de Vader, die Mij heeft
gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet dat zijn
gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik z6 als de Vader Mij gezegd heeft...

Bezwijk ik dan van sterk verlangen om deze weg door Hem vanuit het hart van de Vader gesproken,
te gaan? Visser van mensen te zijn? Een zoutend zout, een lichtend licht, een waarachtig discipel?

Onze slottekstverzen vormen zo een begin, misschien concreet een nieuw begin van ons omgaan met
God! Hoe wonderbaar dat het ook een nieuw begin mag zijn! Laten we dan niet verdwaasd voor het
leven de dood kiezen, maar naast leven kiezen voor overvloed, een overvloedig worden in Hem!



Jezus vraagt! Hij dwingt niet! Hij biedt aan! Nog wel, mmar voor hoelang nog?
Volg Mij, dat betekent na de bergrede: volg mijn Woord na!
Heb lief, want dan toon je discipel van Mij te willen zijn.

Here geeft ziende ogen weer... - vorige week sloten we af met dat biddend te zingen met lied 450...
bij wie dit gebod niet doen, wordt na horen, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging
van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar loochenen de
kracht ervan, de goddelijke kracht, de kracht die elk Godswoord gezagdragend maakt...

Om zijn gebod te kunnen leven, is net als bleek bij de discipelen, de volheid van die kracht nodig! De
volheid van de Heilige Geest. De Geest die zijn gebod levend maakt. Zijn Woord met gezag als levend
doet ervaren: want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaar
en het dringt door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift
overleggingen en gedachten des harten.

Jezus de Christus, de Verhoogde Heer ziet ieders hart na dit Woord. Zijn bergrede. Zijn hart is
bewogen om elk van onze harten! Geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen
open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen...

Hoe lijkt het? Wat is onze reactie? Versteld - en dan niets meer?

Of bereid om te zeggen, te erkennen, te belijden: Uw Woord trof diep in het hart. Ik heb nodig door U
gemaakt te worden tot een visser van mensen... waarachtig Uw discipel, een leesbare brief - neem
mij, breek mij, vorm mij, vul mij voor het eerst of opnieuw! Uw kruis in mijn leven!

U geldt de zaak, uw roem en eer, de zaak, waarvoor wij staan; en daarom strijden wij te meer, steeds
door U voorgegaan, maar wensen wij de oogst zeer groot, dan moeten wij gaan in de dood...; door
uw, jouw en mijn dood wordt de oogst van zielen groot. Komt, broeders, zuster, wordt dan Hem
gelijk, wint zielen voor zijn Koninkrijk; uw eigen leven telt niet meer; vraagt naar Gods wil, naar
Jezus’eer.

Z6 ligt het naast elkaar: opwekking en zielen winnen: bidt de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders
zende...

Dan zendt Hij... u, jou, mij! Ons die bereid zijn te bidden... Kan het genoeg gezegd worden: neem mij,
breek mij, vorm mij, vul mij..., zend mij?!1?

Hoe nodig is het, dat Gods volk haar falen hier belijdt en zich verootmoedigt en... zich bekeert!

Een bijzonder moment vanmorgen, een moment om in te mogen gaan op zijn roepstem: Volg Mij.
Heer hier ben ik!

Wat wint , is: wat ben je! en dat mag ieder worden: een discipel uit de scharen!

Zalig zij, die het Woord horen en doen!

Amen.






