
Romeinen 6:12
Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam,

zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen…

Hoe populair is het nog om te spreken over zonde? Zelfs binnen de gemeente van God wordt het hoe langer hoe
meer een onderwerp dat maar beter gemeden kan worden. We spreken liever niet (meer) over zonde en zondaar
zijn, en dat al helemaal niet als het gaat om ons persoonlijk, toch? Dat is allemaal zo negatief geladen en
contraproductief! Wanneer - zeker tegenwoordig! - de mens al iets fout doet dan wijst hij maar wat graag van
zich af. De schuld ligt in een dergelijke omstandigheid altijd elders - niet bij mij in elk geval! Van alle kanten, en
wel in het bijzonder vanuit de huidige psychologie, wordt dit laatste gretig  gestimuleerd. Als er iets fout gaat, is
de direct betrokkene die vroeger nog als zondaar te boek stond eerder het slachtoffer van... Het waarvan kan in
deze variëren.

Wie vertrouwd is met het Woord van God zal weten dat deze insteek feitelijk al zo oud is als de mens zelf. We
behoeven immers maar naar het allereerste begin van de menselijke geschiedenis terug te gaan, naar het
onderwerp van de zondeval. En wat zien we? Adam gaf Eva de schuld en Eva de duivel. Wie wat dieper op dat
moment in de geschiedenis ingaat, zal zelfs een verbijsterende ontdekking doen! Welke? Dat Adam, beeld van de
mens en de eerste die met afschuiven begon, feitelijk in het wijzen naar Eva, wijst naar… God! Het is Gods
schuld dat het allemaal mis is gelopen! 'De vrouw die Gij mij gegeven hebt' is een uitspraak uit de mond van
Adam opgetekend die dit ondubbelzinnig bevestigd. Eva mag zeggen wat tegenwoordig ook heel vaak gezegd
wordt 'de duivel is de oorzaak', maar of het nu gaat om een op de ander, de omgeving of op ten laatste de duivel
afschuiven, ten diepste is vanuit de mens gezien God de schuld. Denk alleen maar eens aan de wat vaak geuite
zin 'had God dit niet kunnen voorkomen' en 'als er dan een God is'…!

Voor de eerste zonde mag, zoals voor elke zonde, de leugen van de duivel als basis genoemd worden, maar dat
maakte Adam en Eva en mij en… u en jou niet minder persoonlijk verantwoordelijk! Het IK toen én nu handelde
en handelt daarop! En waar dat gebeurt, gaat de zonde heersen! Dat is het resultaat vanuit de zondeval lang, lang
terug in de geschiedenis en wordt de gehele geschiedenis door tot op nu bewezen! Het begon inderdaad met een
leugen uit de hel, een leugen die nog steeds dé basis is van alle onheil nu, een leugen met de insteek het willen
zijn als God. De cruciale vraag was en is: acteer ik daarop? Kortom, wie gehoorzaam ik? Alleen bij het kruis, de
dood van het ik, ligt de oplossing! Wie is er Koning in mijn leven?

Gebed
Vergeef Vader dat ik, als er iets mis gaat in welke zin ook, zo snel en zo gemakkelijk geneigd ben om de schuld
af te schuiven. Uw Woord laat ondubbelzinnig zien waaraan dat ligt en ik kan daarom alleen maar erkennen dat
ik weet dat ik een zondaar ben en uw vergeving per dag nodig heb. Laat me in alle omstandigheden telkens
vragen wat wilt U dat ik doen zal zodat de zonde geen heerschappij kan krijgen. Amen.


